
Opvangtehuis

Beaudelle
van Aire-sur-la-Lys

Jean-Baptiste Beaudelle, vrijgezel en 
zonder erfgenaam, heeft in 1855 zijn 
testament opgemaakt. Hierin verklaart 
hij dat hij zijn riante huis, te vinden 
aan ‘t plein du Rivage, aan de stad Aire 
nalaat. Dit echter op voorwaarde dat de 
stad er een opvangcentrum voor oude en 
behoeftige mensen uit de omgeving van 
zal maken èn dat er op de deur van de 
‘nieuwe’ woning het volgende opschrift 
komt te hangen :
« Tehuize Beaudelle - Opvangcentrum 
Voor Rampzaligen » 
Er is niet veel bekend over het leven van 
Jean-Baptiste Beaudelle. Hij heeft altijd 
beaamd in Aire geboren te zijn maar zijn 
doopakte is nooit gevonden.

Uit zijn overlijdensakte, van 1 september 
1857 te Wandonne, en gemeente van 
Audincthun, valt slechts op te maken dat 
hij 84 jaar is geworden.

In de loop der jaren was Jean-Baptiste 
een vermogend persoon geworden en 
heeft zodoende het vroegere klooster 
van ‘Ontvangenis’ op kunnen kopen. Hij 
is begraven op het kerkhof van Aire ; de 
stad heeft op zijn graf een eenvoudige 
steen met daarop zijn naam geplaatst.

De gebouwen van het het vroegere 
klooster worden snel opgeknapt en het 
nieuwe opvangtehuis wordt op 11 juli 
1864 geopend.

Op 16 februari 1869 wordt de eerste steen 
van de kapel gelegd. Op 10 augustus 
1869 is de bouw klaar. In 1871 wordt 
een klok aangebracht. De ontwerpen van 
de kapel zijn gemaakt door Louis Mayeur, 
architect te Arras.

In de jaren ‘70 besluit men van het 
geheel een ‘Genezinginstituut’ te maken.
Dit wordt in 1977 geopend. Meerdere 
gebouwen van het opvangcentrum 
Beaudelle worden tijdens de bouw van 
dit instituut vernietigd. De kapel wordt 
niet afgebroken.



Aan de rivierkant, zijn ook enkele 
bijgebouwen van het broederschap « de 
Ontvangenis » bespaard gebleven.

De kapel betreffende is vrij klein en 
gebouwd in een néo-gotische stijl. Dit 
heeft bovendien veel ergernis veroorzaakt 
tijdens de XIXde eeuw.

Het  heeft een langvormig schipwerk met 
een middenstuk wat samengesteld is uit 
een recht gewelfvak en een 3-kantige 
apsis. De muurvaste buitengevel bevat aan 
de voorkant 2 verkleinde binnenwerken. 
In één van deze bouwwerken kan men 
via een trap naar de tribune gaan.

Sinds 1992 wordt de kapel verwaarloosd 
en sinds 1998 wordt hij gesloten. Dankzij, 
een in 2003 opgericht beschermingscomité 
heeft het zich in dezelfde tijd bij kunnen 
laten schrijven op de inventarislijst van 
de Historische Monumentenzorg.

De gemeente wordt in maart 2003 
eigenaar van de kapel. Op dit moment 
wordt actief aan de herstelling en 
renovering van het gebouw gewerkt.
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